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Als begin van deze Nieuwsbrief de heugelijke mededeling dat het Dak eindelijk Af is! Eind 

2016 zijn we actief begonnen met de plannen, organisatie en financiële mogelijkheden om dit 

voor elkaar te krijgen en zie 7 jaar later: een spiksplinternieuw dak voor heel Savita. Eindelijk 

geen emmertjes en zorgen meer op dat vlak. Tot een paar weken geleden, stond de achterkant 

van het hoofdgebouw nog in de steigers, zo ook het terras. Tegelijk met de komst van de zon, 

ook eindelijk! konden wij het terras weer in gebruik nemen met de 2 nieuwe houten tafels.  

De fleurige parasols doen ook weer hun werk, zie de foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Het terras met de nieuwe houten tafels 



Afgelopen week was er een tuinweek. Sinds half maart heeft Judit, met weinig hulp, het voor 

elkaar gekregen om de basis van de moestuin, rondom de kas opnieuw vorm te geven op zo'n 

manier dat het eruit ziet alsof het een totaal nieuwe tuin geworden is! Prachtig. Ook de kas 

zelf is een lust voor het oog. En honderden zaden zijn als babytjes verzorgd, eerst in een 

(kraam) kamertje van de slaapgang, met extra warmte erbij. Nu hebben ze allemaal deze ka-

mer verlaten en staan ze in de grond en groeien als kool! Ook de fruitbomen, die door 15 

Savita mensen gesponsord zijn. De namen van deze mensen komen er nog bij te staan. 

De foto's kunnen laten zien, wat niet in woorden te beschrijven is:  

 

 

Judit, ‘Queen of the Gardens’ 



De afspraak die half maart gemaakt is aan het eind van de twee mediator weekenden:  "ons 

bewuster verbinden met de leuke en lichte kant van een ieder",  is tot nu toe gelukt. Af en toe 

gebeurt er wel eens iets, waardoor de 1 of de ander ergens boos over is, (of allebei!). Maar we 

kunnen er dan weer (net) op tijd mee stoppen. En daarna, weer redelijk snel, overstappen naar 

het leuke van elkaar. Daar raken we ervaren en getraind in! Met andere woorden: ieder houdt 

zich goed aan de afspraak. Begin juli komt de mediator en gaan we weer met elkaar mee 

maken, welke afspraken daar vervolgens uit gaan komen. Het is in ieder geval fijn en goed, 

dat er een vervolgafspraak met de mediator is gemaakt. 

 

 

Het is ook heel fijn en goed dat John er weer is en dat Bea 

hier ook vaak mee helpt met haar zwierige vrolijkheid. 

Er is ook weer een nieuwe kersverse belangstellende 

gekomen, Edwin. Hij heeft zich aangemeld voor de 

proeftijd voor bewonerschap (3 maanden). 

En....... deze proeftijd gaat deze week al in!! Dat is een 

verrassing! Er was een wederzijdse klik tussen ons en dat 

is natuurlijk bijzonder. En wijs geworden vanuit jaren 

ervaring: er is wel tijd en ruimte nodig om elkaar echt te 

leren kennen en wat Edwin betreft, om Savita met haar 

wonderlijke wegen te leren kennen! 

 

Even een berichtje tussendoor van een andere orde: We 

hebben er unaniem voor gekozen om de verblijfsprijs van 

50 euro naar 60 euro te verhogen. Ditmaal was het advies 

hiervoor van de boekhouder doorslaggevend. Het is 

gebleken dat de voedingsprijs per dag per persoon niet 7 

euro, zoals het vroeger was, maar 12 euro is. Ook de 

gasprijs is bij ons naar omhoog gegaan, Gelukkig niet om 

helemaal van te schrikken, maar toch. 

 

Voor mensen die echt niet ruim bij kas zitten, is er de 

mogelijkheid om dit aan te geven bij de betaling van het 

verblijf. Voor de medewerkers, anders gezegd: half 

meewerkende gasten, blijft het tarief 20 euro. We willen de 

nieuwe prijs vanaf 1 november gaan invoeren en hierover 

gaan overleggen met de groepen van 2023 en 2024,  die na 

1 november geboekt hebben. 

 

 

  



Het verenigingsweekend is weer achter de rug. Twee leden van de kascommissie, Maria 

Bouwman (de kok) en Peter Rombout hebben aangegeven dat ze willen stoppen. Wel jammer, 

maar ook voorstelbaar, 3 jaar in deze commissie! Onze welgemeende Hartelijke Dank 

hiervoor. Astrid Boersma, 1 van de leden, was gelukkig al toegetreden en we zoeken nog 

iemand uit de ledengroep die verstand en ervaring heeft met een dergelijke klus. Het was 

vooral verheugend om te horen dat we het afgelopen jaar, weer zonder verlies gedraaid 

hebben, ondanks  de verhogingen. Maar om het zo te kunnen houden, moet de verblijfsprijs 

nu wel naar omhoog en daar gaan we dan dus net op tijd mee beginnen! 

 

 

We hadden nog wat appeltjes te schillen! 

 

De boekingen van groepen, ook al voor 2024, draaien als een tierelier.  Het is een komen en 

gaan hier momenteel, soms zelfs op dezelfde dag, s ochtends gaat er dan een groep weg en s 

middags komt er dan alweer een nieuwe.  Jammer genoeg loopt dit niet parallel met het 

aanbod van medewerkers en daardoor moet iedereen die hier woont, (te) vaak bij springen 

om de boel draaiende te kunnen houden. 

Dus bij deze: wie zin heeft om hier mee te helpen en zichzelf alvast wil gaan boeken voor de 

komende tijd, Hartelijk Welkom!! Je kunt kijken via onze agenda, welke tijd jou past. Het zou 

heel fijn zijn voor ons, als er reacties komen op deze oproep. Misschien kan je zelf niet, maar 

ken je mensen die je kan doorsturen voor een week of langer om mee te werken op deze fijne 

bijzondere plek. Het zou ook heeeel goed voor de tuin zijn!!  Stuur een mailtje naar Savita! 

 



Maar ondertussen hebben we ook geluk gehad op dat gebied. Het bleek dat twee mensen die 

de workshop volgden van Jan Geurtz, ervaring hebben met tapijtleggen! Daar zijn we heel 

blij mee! De tapijttegels waren in de loop van de tijd door onszelf al in 8 kamertjes gelegd, 

maar afgelopen weekend zijn er vooral door hun hulp,  weer 6 kamertjes bij gekomen. En 

vervolgens hebben ze hun hulp aangeboden voor de overgebleven 11 kamers!!! Niet alle 

kamers worden dus belegd. 

Van de derde verdieping is het tapijt nog goed. Dus ook voor deze grote klus, is er een einde 

in zicht gekomen! 

 

Tot slot, het 10 jarig bestaan van Savita. We hebben gekozen om dit weekend, vlak na de 

herfstweek te laten plaatsvinden: van vrijdag 20 oktober voor het avondeten tot 

zondagmiddag 22 oktober na de lunch. Ook hebben we ervoor gekozen om, net als bij het 5 

jarig jubileum, zelf de gasten uit te nodigen hiervoor. Het zullen voornamelijk veel bewoners, 

medewerkers en workshopgevers zijn, die Savita vanaf het begin en door de jaren heen, 

ondersteund hebben. 

 

 
 

 

 

 



Vervoer 

Het openbaar vervoer werkt niet volgens het boekje, dus het is lastig voor veel mensen om 

hier te komen. (Wij leven ook niet helemaal volgens het boekje, maar toch!). Dus nog even 

voor de herinnering, Als je een aanbod of vraag hebt voor mensen om mee te rijden, kun je 

dit melden via onze website (www.savita.nl). Aanklikken bij meerijden met elkaar en voor 

het wachtwoord even een mailtje sturen naar centrumsavita@gmail.com. 

 

Agenda 

Voor de AGENDA van Savita: aanklikken bij deze link. 
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http://www.savita.nl/
mailto:centrumsavita@gmail.com
https://www.savita.nl/agenda/

