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Hier is de volgende Nieuwsbrief weer! Deze heeft alweer een tijdje op zich laten wachten. 

Het gaat zo goed op Savita, dat er eigenlijk geen tekst kwam! Nou, dat wil wel wat zeggen! 

 

We hebben een zomer achter de rug die op rolletjes liep! Niet zo wat het weer buiten betreft, 

zoveel regen! maar wel wat betreft het weer binnen! We moesten wel veel werk verzetten en 

mede en vooral dankzij heel veel (ook nieuwe!) medewerkers, die vaak ook lekker lang 

bleven, bleven de rolletjes lopen.  De ene groep cursisten ging en de andere kwam, soms 

wel op dezelfde dag, week in week uit, iedere keer wel rond de vijftig mensen. Het gemak 

waarmee ieder zich invoegt met een bereidheid en betrokkenheid om mee te doen, is heel 

bijzonder om mee te maken. 



 

En er is weer een wondertje gebeurd: de kokkin, Bianca, die hier van augustus 2020-juni 

2022 gewoond heeft, is hier nu voor langere tijd teruggekomen!! 

Als bewoonster, net als Judit, de tuinvrouw. Het draagvlak van Savita is zich nog verder aan 

het uitbreiden, want Judith, Anita en Jos zijn ook heel vaak te vinden in Savita. Eigenlijk 

zijn we er bijna nooit met z'n allen tegelijk en als dat een keertje wel zo is, dan wordt er 

natuurlijk weer een foto gemaakt, voor de Nieuwsbrief! 

De mediator komt binnenkort weer langs en wie weet wat er dan weer gaat gebeuren!   

 

Er zijn deze zomer ook aardig wat groepsuitjes georganiseerd. Naar een klooster bij 

Meschede, naar tweedehands winkels, wandelingen en zwemfestijnen en ...er is vlak bij ons 

weer een nieuwe attractie gekomen! De langste hangbrug van Duitsland is vlakbij Willingen 

te vinden! 

 

 

De langste hangbrug van Duitsland, in Willingen 

 

 

 

 

Hier volgt een stukje geschreven door Judit, de tuinvrouw: 



 

De tuinen van Savita 
 

             
 

De tuinen van Savita zijn zo bijzonder en divers, en lopen prachtig in elkaar over. In de 

afgelopen 10 jaar hebben vele mensen met hart en ziel deze natuurlijke tuinen gevormd en 

onderhouden, en vooral ook veel gelaten. Daardoor is diversiteit ontstaan met een solide 

basis voor flora en fauna. Een sprookje, en toch werkelijk! Voor mij ontstond een prachtige 

uitdaging continuïteit te brengen en mee te helpen dit sprookje te laten voortbestaan. Én om 

te onderzoeken of we een deel van wat we eten op Savita wat meer via de moestuin konden 

betrekken. Met behulp van de weergoden en vele medewerk(st)ers, in het bijzonder Jan van 

der Eijk, is het prachtig en overdadig geworden! De beelden spreken voor zich :)  

 

 

Dit jaar hebben we een boer uit Niedersfeld gevraagd de weides te maaien. Enkele 

hooivrouwen en twee hooimannen hebben het gras voordat de regen kwam van het land 

gehaald: 

 
 

 



En vanuit de tuin gaan we nu naar de keuken, geschreven door Irma, 1 van de drie vrouwen 

die voor de fantastische maaltijden zorgen: 

 

De keuken van Savita 

 

Omdat het dus de hele zomer lekker druk was op Savita, draait ook onze keuken al 

maandenlang op volle toeren. We waren blij Bianca terug te verwelkomen, de 'verloren 

dochter' die ruim een jaar op avontuur was geweest. Heel gezellig en ook prettig dat we nu 

weer met drie vaste koks kunnen werken. Hierdoor heeft eenieder van ons ook wat ruimte 

voor andere activiteiten en projecten. Ook hebben we inmiddels een fijne groep invalkoks, 

waar we een beroep op kunnen doen als het erg druk is.  

We genieten elke dag van de rijkdom die vanuit de weelderige moestuin naar onze potten en 

pannen komt. Wat smaakt er beter dan versgeplukte tomaten, wortels, boontjes, prei... Noem 

maar op. Alle liefde en energie die Judit en alle medewerkers erin gestoken hebben 

(aangevuld met die van ons), proef je terug op je bord. En wat een variëteit! Er is zoveel te 

oogsten dat we zelfs het e.e.a kunnen inmaken: bessensauzen, pesto, chutneys... En er staat 

een mooie voorraad zuurkool te fermenteren...  

Al met al zijn wij lekker bezig in de keuken en verheugen ons over de inspirerende 

samenwerking op alle fronten... 

 

 



*********************************************************************** 

Dankbaarheid is het enige woord dat past 

als schaal voor een heleboel wonderen 

die in Savita iedere dag plaats vinden. 

Dingen die eigenlijk gewoon zijn, 

afwassen, eten klaarmaken, koffie zetten, 

klussen, schoonmaken, praatjes maken, 

tuinieren,wandelen, 

rust, 

eenvoud, 

Zijn. 

 

Ondertussen leren we een heleboel over onszelf, 

Wat dwarszit en hoe daar mee om te gaan 

En ontdekken we dat het wereldse toneel 

Zich ook in onszelf afspeelt 

We leren daar in liefde mee om te gaan, 

In onszelf, naar de ander en de buitenwereld. 

Zo binnen, zo buiten. 

Stap voor stap wordt steeds duidelijker, 

Dat het verzet tegen ons zelf 

Het alleen maar erger en moeilijker maakt. 

Alleen contact zonder oordeel 

Zorgt voor de op-lossing. 

En kan het loslaten zich als vanzelf voltrekken. 

 

 

 

Gemaakt door Marianne Renaud 



Praktisch: 

 

Vervoer 

Het openbaar vervoer werkt niet volgens het boekje, dus het is lastig voor veel mensen om 

hier te komen. (Wij leven ook niet helemaal volgens het boekje, maar toch!). Dus nog even 

voor de herinnering, Als je een aanbod of vraag hebt voor mensen om mee te rijden, kun je 

dit melden via onze website (www.savita.nl). Aanklikken bij meerijden met elkaar en voor 

het wachtwoord even een mailtje sturen naar centrumsavita@gmail.com.  

 

Agenda 

Voor de AGENDA van Savita: aanklikken bij deze link. 

 

 

--- 
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