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Dit keer een Nieuwsbrief vanuit een witte wereld, die nu al twee weken zichtbaar is. In 

November al begonnen, dat is nog nooit gebeurd! 

 

 
 

 

Zoals er zovele dingen gebeuren, in deze tijd, die nog nooit gebeurd zijn. Het vertrouwen 

wordt momenteel wel erg op de proef gesteld. Ik moet denken aan een uitspraak van één van 

mijn leermeesters: "het bewustzijn kan alleen groeien op het scherpst van de snede". 

Soms moeten dingen heeel erg worden en vaak herhaald, willen de schellen van de ogen 

vallen. Wat een voorrecht dat de ruimte er is en dat wij de keuze kunnen maken om de eigen 

binnenwereld te onderzoeken: hoe werkt de vrede en oorlog binnen in mijzelf? Verander de 

wereld, begin bij jezelf! De beslissende processen worden binnenin de mensen in gang 

gezet, om de verandering in de uiterlijke wereld mogelijk te maken. 

 



 
 

 

Hier in Savita, zijn we ondertussen in een heel nieuw, voor Savita onbekend, vaarwater 

terecht gekomen. We doen ons werk goed, het samenwerken gaat beter dan ooit, dus dat is 

prachtig. Wel voelt het soms dat we vooral collega's zijn geworden en het werk gewoon 

werk. Soms lijkt het alsof de gezamenlijke zoektocht plaats heeft gemaakt voor een meer 

individuele. Dat is zoals ik ernaar kijk, als ik de afgelopen 10 jaar vanuit de helikopter 

bekijk. Dit vaarwater zou je dus kunnen zien als: dat ieder de kans krijgt om nu de bezieling 

vanuit haar/zijn eigen kracht te dragen, op eigen benen. Wellicht is deze bezieling op een 

"gegeven" moment weer rijp om meer gebundeld te worden, waardoor er een geheel nieuwe 

samenwerkingsvorm zich kan gaan ontvouwen.  Waardoor we weer sterk en wijs genoeg 

zijn om in de komende 10 jaar, Savita op haar eigen wijze, haar weg te kunnen laten 

vervolgen. 

 

 

 

The Road to Nowhere  

 

Momenteel is het hier heel rustig. Terugkijkend naar de maanden ervoor hebben we het wel 

verdiend!! De maand oktober, volgend op de drukke zomer, was wel een pittig maandje. 

Ook het 10 jarig jubileum vond daarin plaats. Het was zo fijn om dit te vieren met elkaar en 

dat we er even echt bij stil hebben gestaan!  

 



Want het is nogal niet niks, dat we deze mijlpaal gehaald hebben! 

Begonnen vanuit het niet weten,  

maar wel vanuit het weten dat we het geld niet als doel wilden gebruiken. 

Het niet weten hoe dan de weg zal gaan lopen. 

Wel het weten van het bestaan van onze harten en onze zielen  

en het niet weten of de tijd er al rijp voor was. 

 

Maar het is gelukt!!! Het weekend was dan ook weer een vrolijk creatief gebeuren, met 

heeeel veeel leuke bijdragen in de vorm van zingen, anekdotes, een quiz, dansen, bloemen, 

bijzondere cadeaus en een mooie som geld als bijdrage, waar we natuurlijk heeeel blij mee 

zijn. 

 

 

VIDEO - One Day – gezongen bij 10 jaar jubileum Savita –  

begeleid door Elzemien Brouwer 

 

En wat vooral zo leuk was, dat het eigenlijk allemaal als een echte familie aanvoelde, die 

ieder dus voor zichzelf gecreëerd heeft! 

Met elkaar waren we een prachtig gevormd bloemenboeket met een unieke samenstelling 

van allemaal verschillende kleuren en soorten. 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/5Ay1FVzZstQ?feature=oembed


 

De boekingen lopen zo goed als ze nog nooit gelopen hebben. Eigenlijk is het hele volgende 

jaar, 2024, al met groepen volgeboekt. Er wordt dus hard gewerkt hier, in de eerste plaats 

wat betreft de verzorging van gasten en groepen natuurlijk. En daarnaast is er in de 

afgelopen maanden, heel organisch, een nieuw hecht klusteam ontstaan, waardoor het 

gebouw eindelijk echt de aandacht krijgt die het nodig heeft. We zijn nog op zoek naar 

mensen die ervaring hebben met dakdekken, dit is voor het vervangen van het dak van de 

garages. Ook mensen die hierin kunnen ondersteunen zijn welkom. Wie weet, ken je of ben 

jij zelf iemand die daar ervaring mee heeft? Stuur dan een mailtje naar Savita. Een leuke 

voorjaarsklus! 

 

Praktisch: 

 

Vervoer 

Het openbaar vervoer werkt niet volgens het boekje, dus het is lastig voor veel mensen om 

hier te komen. (Wij leven ook niet helemaal volgens het boekje, maar toch!). Dus nog even 

voor de herinnering, Als je een aanbod of vraag hebt voor mensen om mee te rijden, kun je 

dit melden via onze website (www.savita.nl). Aanklikken bij meerijden met elkaar en voor 

het wachtwoord even een mailtje sturen naar centrumsavita@gmail.com.  

 

Agenda 

Voor de AGENDA van Savita: aanklikken bij deze link. 

 

 

--- 

 

 

 

Geschonken door Irna Grotenbreg!  
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